
Op route met Abby & Eddy in het 
Abdijmuseum Ten Duinen

Welkom in het Abdijmuseum, bij één van 
de strafste monumenten van Koksijde: de 
middeleeuwse abdijruïne. Hier voel je de 
geschiedenis! Ontdek naast de buitensite 
ook het museum met eeuwenoude 
archeologische vondsten die stuk voor 
stuk een intrigerend verhaal vertellen. 
Nieuw in 2024 is het kleuter- en peuter 
parcours Abby & Eddy. Jonge gezinnen 
kunnen dit op Open monumentendag 
gratis beleven. Dat een museumbezoek 
met de allerkleinsten tof kan zijn, 
bewijzen paard Abby en ridder Eddy. 
Niet aankomen? Vooral wel aankomen! 
Dat is de boodschap van dit peuter -en 
kleuterparcours. 

Op route doorheen de 
geschiedenis van Ten Bogaerde 
met… Playmobil ® !

Na de razend populaire Playmobil expo 
over abt Idesbald in 2017 heeft Ten 
Duinen opnieuw de smaak te pakken 
om met dit fantastische speelgoed 
aan de slag te gaan. Deze keer komt 
de spannende geschiedenis van de 
Duinenabdij op Ten Bogaerde aan bod 
met de expo ‘De Comeback van de 
Duinheren’. Mis dit niet! Na september 
verdwijnt deze unieke tentoonstelling.

Praktisch:
De exporuimte is zeer moeilijk 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers:
enkel een trap brengt je naar de 
exporuimte op de eerste verdieping.

Nieuw NAVIGO Visserijmuseum opent de deuren

Op zaterdag 7 september 2024 opent het nieuwe NAVIGO Visserijmuseum met een 
knal! Zondag 8 september, op Open Monumentendag, gaat het feest door en kan je 
het museum gratis bezoeken. Ontmoet potvis Valentijn en beleef de verhalen van onze 
helden, van strandvisser tot IJslandvaarder. Of breng een bezoekje aan de Noordzee-
aquaria, een erkende dierentuin.

En we verwennen extra: gidsen staan op zaal en geven met plezier een woordje uitleg 
over het nieuwe museum en de museumopstelling. Verder is het nieuwe depotgebouw 
uitzonderlijk open voor vrij bezoek. Profiteer ervan en werp een blik achter de 
schermen van het museum: je ziet de ruimtes voor de collectiestukken, maar ook de 
vergaderruimtes en bibliotheek in de nok van het nieuwe gebouw. Ook de rest van de 
maand september is het museum gratis te bezoeken, mét extra’s tijdens het weekend. 
Welkom!

 	 Vrijheidstraat 6, Oostduinkerke
	10 tot 18 uur

 	gratis zonder reservatie

Centraal infopunt tijdens Open Monumentendag (van 10 tot 18 u): 
Abdijmuseum Ten Duinen, A. Verbouwelaan 15, 
058 53 39 50  -  abdijmuseum@koksijde.be
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HERFSTACTIVITEITEN  
15/10/2022 – 13/11/202215/10/2022 – 13/11/2022

Evénements d’automne
Veranstaltungen Herbst

 	 A. Verbouwelaan 15, Koksijde
	10 tot 18 uur

 	gratis en zonder reservatie

 	 Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde
	10 tot 18 uur

 	gratis zonder reservatie
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Op 8 september 2024 zwaaien meer dan 800 monumenten 
in Vlaanderen hun deuren open voor de 36ste editie van 
Open Monumentendag met als thema “En route!”.
We trekken langs wegen van steen, water, grond, ijzer of 
lucht, op zoek naar wat ons verbindt. We ontdekken er hoe 
nauw onze monumenten verbonden zijn met hun plek, in de 
stad of het dorp, in het landschap, langs de weg of route.

Kapelletjesroute te voet,
met de fiets of met een treintje

Onder de noemer ‘En route’ trekken 
we op tocht langs grote banen en 
kleine paadjes en staan we onderweg 
stil bij de kapelletjes van Koksijde, 
Sint-Idesbald, Oostduinkerke 
en Wulpen. Kapellen bestaan in 
verschillende groottes en vormen, van 
majestueus tot een kleine nis met een 
beeldje. Ze worden onderverdeeld 
in verschillende soorten, afhankelijk 
van de oorsprong of locatie: van een 
trouw- tot een rouwkapel, van een 
graf- tot een slotkapel.

Nieuwsgierig om meer te weten te komen?
Ga mee met onze gidsen te voet door Wulpen of kies voor één van de fietstochten 
met gids of zelfs met het treintje. De brochure is ook te koop voor 5 euro bij de 
dienst Toerisme zodat je zelf op avontuur kan gaan.

Wandeling met gids door Wulpen

 	 Dorpsplaats, Wulpen
	10.30 & 15 uur

 	 reservatie is noodzakelijk via www.visitkoksijde.be/openmonumentendag24

Fietstocht met gids in Koksijde en Sint-Idesbald

 	 Abdijmuseum, A. Verbouwelaan 15, Koksijde

	 10 en 14 uur

 	 reservatie is noodzakelijk via www.visitkoksijde.be/openmonumentendag24

	 neem je fiets en helm mee

Fietstocht met gids in Oostduinkerke en Wulpen

 	 Navigo Visserijmuseum, Vrijheidstraat 6, Oostduinkerke

	 10 en 14 uur

 	 reservatie is noodzakelijk via www.visitkoksijde.be/openmonumentendag24

	 neem je fiets en helm mee

Treintje door Wulpen

 	 Dorpsplaats, Wulpen
	 10.30 & 14.30 uur

 	 reservatie is noodzakelijk via www.visitkoksijde.be/openmonumentendag24

Nieuwsgierig naar ons programma in Koksijde?
Ontdek het hier!

En route met Jommeke door de geschiedenis van Koksijde
Het huisje Nys-Vermoote werd tussen 
1855 en 1865 gebouwd door Carolus Nys, 
grootvader van striptekenaar Jef Nys. 
Carolus had destijds nooit kunnen denken 
dat zijn huis later als Jommekeshuis de 
geschiedenis zou ingaan en beschermd 
zou worden als monument. Nadien namen 
ook dochter Mathilde en haar man Isidoor, 
tante en oom van Jef, hun intrek in het 
huisje.  Jef Nys, de ondertussen overleden 
geestelijke vader van Jommeke, kwam 
er als jonge snaak op vakantie bij zijn 

oom en grootvader. Hij leerde er vissen 
en was er getuige van het harde labeur 
van een keuterboer-visser. Hij zag er ook 
hoe het rustieke vissersdorp Koksijde zich 
geleidelijk aan ontpopte tot een florissante 
toeristische badplaats. Het charmante 
vissershuisje werd in 2003 omgebouwd 
tot een klein museum met focus op de 
historische evolutie van Koksijde en 
uiteraard ook de nodige aandacht voor 
Jommeke.

Feestelijk Randprogramma Zuid-
Abdijmolen tussen 14 en 18 uur

Theater: Exclusieve Meet and 
Greet met de molenaars door 
Straattheatergezelschap Productions 
en Zonen. Dit jaar nemen we afscheid 
van Patrick Geryl. Hij was 35 jaar lang 
molenaar van de Zuid-Abdijmolen. Fans 
uit Koksijde en de rest van de wereld zijn 
radeloos. Maar geen paniek, we hebben 
twee keer goed nieuws:
● Op Open Monumentendag organiseren 
we een ‘Meet And Greet’ met deze held, 
met toeters en bellen en wieken en alles 
er op en er aan!
● Eind dit jaar neemt Kjell Bartholomeus 
het over. Ook hij blijkt geniaal te zijn. Ook 
hem kunnen jullie die dag alles vragen 
wat jullie willen tijdens een ‘Meet and 
Greet.’

Muziek: Sfeervolle accordeonmuziek 
door Speelman Iwein
Op deze feestelijke dag verwelkomen we 
ook Iwein Jacobs, aka Iwein de speelman. 
Een fantastische zanger-accordeonist en 
verteller. Een gevoelig mens die muziek 
brengt vanuit het hart. Een man die houdt 
van de mensen en de volkscultuur. Kan 
plezierig zijn en kan ook hevig ontroeren. 
Meezingers: check!

Ambachten: Wist je dat de eerste 
windmolens van Koksijde dateren van de 
middeleeuwen? De Duinenabdij had er 
twee. Om maar te zeggen dat molenaars 
een eeuwenoude ambacht uitoefenen. 
Een andere ambacht is deze van 
hoefsmid door Educatief Centrum Het 
Trekpaard. Bij zijn ‘pedicure voor paarden’ 
gaat het er wat heviger aan toe dan 
bij de mens. Maar het resultaat is vaak 
even verbluffend! Dat is net hetzelfde 
geval bij een hoefsmid!  Speciaal voor 
deze gelegenheid komt één van de 
paardenvissers naar de molen om deze 
ambacht live te tonen aan de voet van de 
molenberg.

Mini openlucht expo:
De molengeschiedenis van Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen 
Op deze feestelijke dag kom je ook 
meer te weten over de geschiedenis van 
de molens die Koksijde, Oostduinkerke 
en Wulpen gekend heeft. Auteur en 
wandelende encyclopedie als het om onze 
streekgeschiedenis gaat - Jozef Ameeuw 
- duikt voor ons in zijn archief en toont 
je de mooiste beelden van de molens, 
samen met een woordje uitleg over de 
geschiedenis.  	 Huisje Nys-Vermoote, Tulpenlaan 46, Koksijde

	doorlopend open van 10 tot 18 uur
 	gratis te bezoeken zonder reservatie

Zuid-Abdijmolen: Bonne route, 
molenaar Patrick! Jubileumeditie 
met feestelijk programma

70 jaar al staat de Zuid-Abdijmolen te 
pronken in Koksijde! En dat is niet de enige 
reden waarom 2024 een mijlpaal is voor deze 
erfgoedparel. Molenaar Patrick Geryl gaat dit 
jaar ook op pensioen, na 35 jaar. Traditioneel 
is Open Monumentendag dé feestdag voor de 
molen en de molenaar. Eens je de trap van de 
molen aangedurfd hebt, heb je geen spijt dat 
je boven staat. Geniet van het uitzicht! Voel 
hoe de molen beweegt, ruik de geschiedenis. 
Er zijn wel 1001 verhalen over de molen 
te vertellen. De molenaar pikt er de meest 
fascinerende uit voor jou.

Er is een bar open de hele dag. ’s Middags 
kan je genieten van een heerlijke hotdog, 
vers van de barbecue!

 	 J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde
	10 tot 18 uur,

	 animatie van 14 tot 18 uur
 	doorlopend zonder reservatie


